Yaklaşan 1 Mayıs. İşçi Bayramını kutlama hazırlıklarını baş 
latan DİSK Genel Başkanı Ke- 
mal TÜRKLER'in yazılı basın 
demecidir. 

1 MAYIS. Dünya işçi sınıfının birlik ve dayanışma bayramı yaklaşıyor. Çeşitli Milletlerden milyonlarca işçi, aynı anda ulusal ve uluslararası 
istemlerini haykıracaklar. 1 
MAYIS İşçi Bayramının 87. yılında, sömürü dünyasının emekçileri sömürüsüz, baskısız, savaşsız ve çalışanların 
kardeşliğine bağlı özgürlük 
dünyası için bir araya gelecekler. 

Günümüzde, sadece faşist 
rejimli ülkeler 1 Mayıs'ı kendi ülke işçilerine işçi bayramı olarak tanımıyorlar. Bu gibi insanlık dışı, barış ve özgürlük düşmanı rejimlerin sayısı azalıyor. Birçok ülkede 
ise, halklar 1 Mayıs'ı sömürü 
ve baskının ortadan kaldırıldığı bir ortamda kutlarlarken kapitalist dünya emekçilerinin 
kâr düzenine işsizliğe, yoksulluğa, bağımlılığa ve emperyalist yağmaya karşı mücadelesini destekliyor. 

DİSK'in sendikal öncülüğünü yaptığı Türkiye işçi sınıfı 
1 MAYIS 1976'da, kendi bayramlarını kutlayan dünya e- 


mekçilerinin yanında yer ala- 


caktır. İşçi sınıfımızın demokratik sınıf ve kitle sendikal 
örgütü olan DİSK, tüm gücü 
ile 1 MAYIS İşçi Bayramını 
kutlama hazırlıklarına girişmiş 
bulunmaktadır. 1 MAYIS 1976, 
Türkiye işçi hareketinin en büyük demokratik kitle gösterilerinden biri olacaktır. 


Devamı 7. sayfada 


© İZSAL grevcileri başarının arefesinde bugün 


“daha kararlı. 


15 MART 1976 


Türkiye'de sınıf mücadelesi gün geçtikce şiddetleniyor. 
Kapitalizmin her geçen gün derinleşen genel bunalımı burjuvaziyi zorluyor. Burjuvazi kârının düşmesini önlemek için 
fiatları yükseltiyor, işçi ücretlerinin artmasını engellemeye 


, çalışıyor. Buna karşılık dev- 


rimci sendikaların safları her 
geçen gün kabarıyor. Patronların emrindeki sarı sendikalardan binlerce işçi Maden-İş' 
e ve DİSK'e akıyor. Anadolu'- 
nun dört bir tarafında İş Ka- 


nunundaki haklardan bile ya- . 


rarlanamıyan onbinlerce işçi 


m 


YİĞİT ÖZLER GREVCİLERİ 


İstanbul'daki diğer bir grevimiz de ALTILAR'da. Bu işyerinde çalışan 350 üyemiz 26.1. 


1976 tarihinde patronun lokavt : 


iln etmesi üzerine greve başladı. 


ai 


dünden 


örgütleniyor, ekonomik ve demokratik mücadeleye aktif olarak katılıyor. 

Keskinleşen sınıf mücadelesinin göstergelerinden biri de 
grevler, greve katılan işçilerle ilgili rakamlardır. Grevler 
işçi sınıfının kurtuluş mücadelesinin okullarıdır. İşçi sınıfının ekonomik mücadelesinin en yoğun şeklidir, doruk 
noktasıdır. İşçilerin birbirlerini sınadıkları, birlik olmanın 


. verdiği gücü tattıkları, başka 


fabrikalardaki işçilerle ortak 
çıkarlarını elle tutulur şekilde 
gördükleri olaylardır. 


İşyerinde saat ücretlerine 
her yıl için 500 krş. zam, yılda üç maaş ikramiye, 2000'er 
lira yakacak ve izin paraları, 


bayramlarda 500'er lira bayram harçlığı istedik, ihbar süresine 10'ar gün eklenmesi 
teklifi verildi. Maden-İş'in toplu sözleşme görüşmelerinde 
alınabilecekleri istediğini ve 
istediğini aldığını öğreneme. 
miş olan patron bu tekliflerde 
fazla bir pazarlık payı olduğunu sandı, isteklerimize karşı 
direndi. Daha da öteye gidip 
lokavt ilân etti. Maden-İş üyeleri de hakettiği cevabı kendisine verdiler. 

Bunlara ek olarak İzmir'de, 
TOKEZ'de 108 üyemiz, ÖZLER'- 
de 50 üyemiz 2.2.1976 tarihinden beri, Eskişehir'de ENÇEL 
de 30 üyemiz 7.11.1976 tarihinden beri grevde. 

Türkiye Maden-İş sendikası- 
nın tarihinde, yaptığı grevler 
neticesinde yenilgi yoktur. Bu 
grevler de istenilenler alınana dek sürecektir. 

Yaşasın Türkiye İşçi Sınıfınin Mücadelesi, 

Yaşasın DİSK ve Maden-iŞ. 
Yaşasın grevci üyelerimiz. 
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Kuvvet 


© ALTILAR'da yiğit grevcilerimizin kararlı 


mücadelesi 


patronun lokavtını etkisiz bıraktı. 


Bu gün Maden-İş'in 6 işye- 


rinde grevi var, DİSK'e bağlı 


ASİS sendikasından devralınan ELKA greviyle birlikte 
2500'e yakın işçi grevde. 

En uzun grevimiz 22.8.1975 
tarihinden beri 100 üyemizin 
bilinçli bir 
KAYA DÖKÜM ve MAKİNA 
LMT. ŞTİ. grevi 1974 yılı sonunda toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması nedeniyle grev kararı alınmıştır. Fakat Sıkıyönetim Komutanlığından grev 
yapma izni alınamadığından, 
grev ancak 11 ay sonra, yani 
228.1975 tarihinde başladı. 
200 güne yakın bir süredir 85 
bin Maden-İş üyesinin desteğiyle süren bu grev, daha yıllar boyu sürse bile yenilmiyecektir. 


© DİSK'e bağlı ASİS Sendikasına üye ELKA 
sürdürdüğü greve DİSK yüzüncü gününde fiilen elkoymuş 
ve grevin denetim ve yönetimi ile ilgili olarak sendikamızı 
görevlendirmiştir. 


mücadele verdiği . 


720 üyemizin bulunduğu İZ- 
SAL DÖKÜM SAN. A.Ş.'nde 
ise 17 Aralık 1975'ten beri 
grev sürüyor, 1952 yılında kurulan ve bir çok malda piyasaya hakim olan bu şirketin 
1973 bilânço kârı 10,5 milyon, 
1974 yılı bilânço kârı 13 milyondu. Bu yüksek kârlara karşılık ortalama saat ücreti 700 
kuruşun biraz üstündeydi. 

240 üyemizin ücreti 5 liray- 


la 6 lira arasındaydı. 


Toplu sözleşme görüşmeleri başladığında, patron baştemsilcinin görüşmelere katılmamasını istedi, baştemsilcinin görüşmelere o katılmasından sonra kısa sürede uyuşmazlık tutanağı tutuldu. Uzlaştırma kurulunun kararı taraflarca. kabul edilmeyince 
17.11.1976 tarihinde grev başladı. 


işçilerinin 


Bugün grevlerinin 120. gününde olan yiğit ELKA grevcileri- 
ne Sendikamız tarafından grev yardımı yapılmaktadır. 


YURT DIŞINDAKİ 
İŞÇİLERİMİZE 
TAM EŞİTLİK 


Hüsnü DİLLİ 
DİSK Basın-Yayın Dairesi Müdürü 


Yüzbinlerce emekçi yurttaşımız neden karısını, çocuğunu, dostlarını ve ülkesini bırakarak Batı Avrupa'ya. göçtü? Bu işçilerimiz gönüllü olârak mı yurt dışına çıktılar? 
Neden onların bu büyük göçü önlenmedi, tersine kolaylaştırıldı. 

Bu soruların cevapları kendi içlerinde saklı. Onları göçe zorlayan esaslı nedenler vardı. Bu nedenler uzun yıllardan beri başımızın belâsı. Yüzbinlerce emekçi, ülkesinde 
işsiz kaldığı veya ailesini geçindiremediği için yoksullaştığı için göçtü. Sanayileşme nutuklarının gizleyemediği milyonlarca işsiz sefaletten kurtulmak için en sevdiklerinden 
ayrılmak zorunda kaldı. En verimli çağında, ülkesine en yararlı olacak bir çağdaki bu insanlarımızın göçünü kışkırtanlar vardı. Bunları iyi bellemek gerek. Emperyalist sermaye ile 
ortaklık kurup sanayileşmemize set çeken, sınıfsal çıkarları 
için, zenginliklerimizi yağmalayanlar, fiatları arttırıp, ücretleri geriletenler, milyonların ne beslenme, sağlık, ne de konut, eğitim sorununu çözemeyenler, profesyonelce cinayetleri işletenler, sıkıyönetimler getirip grevleri | erteletenler hep aynı güçlerdir. İşgücümüzü Batı Avrupa'nın emperyalist tekellerine satanlar işte bu tekelci kapitalistler- 
dir. Onlar ve iktidarları, tekellerin Avrupası'nda modern 
köle olarak sömürülen, en küçük insanlık haklarına bile 
sahip olmayan bu insanlarımızı bir «mal», «altın yumurtlayan tavuk» olarak görüyorlar. Büyük burjuvazi ve iktidarlarına göre yurt dışına işgücü göçü işsizliği azaltacak 
ve sanayileşmemiz için gerekli dövizi sağlayacaktı. Yalan! 


Birincisi, işsizlik azalmadı. Bugün 2.5 milyon insanımız üretim dışında, açlığın pençesinde. İkincisi, kapitalist 
sistemin dünya çapındaki. krizi Fransa'da 1.5 milyon, Al- 


manya'da 1 milyon 200 bin ve diğer Batı Avrupa ülkelerin- 
de milyonlarca işsiz yarattı. Bu kapitalist ülkeler bu za- 
.mana dek aşırıca sömürdükleri, en ağır ve pis işlerde çalıştırdıkları, düşük ücret ödedikleri, sendikal haklarını tanımadıkları tüm yabancı işçilere, bu arada işçi yurttaşlarımıza şimdi kapıyı gösteriyorlar. 1973 yılında yurtdışına 
giden işçi sayısı 135.820 idi. 1975'de bu sayı 5 bine düştü. 2 yıl içinde 200.000 işçi kesin dönüş yaptı. Tekelci sermaye ve MC iktidarı işçilerimizin iş teminatı, emeklilik 
ve işten çıkarma tazminatı gibi haklarını korumuyor. Onun 
gözü, işçilerimizin Batı Avrupa bankalarında: biriktirdiği ve 


gönderdiği dövizlerde. Ne işe yarayacak bu dövizler? Ser- | 
maye sınıflarına sorsanız: Sanayileşmeye yarar! Birincisi, 
ihracat gelirinin toplamına eşit olan işçi dövizleri bile 
1975'de 50 milyar liraya varan dış ticaret açığını kapayamadı. Tersine, ithalâtta kullanılarak bu açığı ve sanayinin 
dışa bağımlılığını arttırdı. Yerli-yabancı tekelci sermayenin egemenliğindeki ve kısa sürede aşırı kâr esasına göre işleyen bu sanayi ithalâtçı ve montajcı yapısıyla dışa 
bağımlıdır. Yaşaması için ithal mallarına, makina, elektronik aygıtlara, motora ihtiyacı vardır. İşçi dövizleri bu yol- 
da kullanıldı. 

Yurt dışındaki işçilerimiz, tüm yabancı işçiler bulundukları ülkenin ekonomik kalkınmasınâ fazlasıyla katılıyorlar. Bu işçiler, bulundukları ülke işçi sınıflarının bir parçası olarak kapitalizmin modern köleleri durumuna getirilmiştir. Yabancı işçiler üzerindeki ayrımcı, ırkçı ve baskıcı politika kaldırılmalı ve yerli işçilerle tam eşitlik sağlan- 
“malıdır. İşgücü ve sosyal güvenlik anlaşmaları tekellerin 
Avrupası'nda sömürülen işçilerimizin çıkarlarına, ulusal 
onura göre yeniden gözden geçirilmeli ve düzeltilmelidir. i 
Emperyalist tekel ve devletlerin ekonomik şantajına boyun 
“eğilinmemelidir. 

Bu tedbirleri almadıkça rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla çalkalanan bu demokrasi ve halk düşmanı iktidarın kapitalist tekeller yanlısi yüzü bir kez daha açığa çıkacaktır. 


MADEN-İŞ /sayfa 2 


12 MARTLARA 
DöNüŞ OLMAMALI 


: | Nejat FİRUZ 
DISK Eğitim Dairesi Müdürü 


5 yıl önce, 12 Mart 1971'de 
Ordu'nun bir muhtırasıyla, ülkemiz karanlık bir döneme giriyordu. Kiminin «ara rejim» 
diye . adlandırdığı bu dönem, 
açık baskı ve şiddet dönemiydi. 

«Güçlü ve tarafsız» olarak 
nitelendirilen hükümetler birbirini izledi. Aldatmacanın dik 
alâsıydı bu. «Güçlü» değillerdi. Çünkü halkın çoğunluğunun 
istemine değil, sıkıyönetime 
dayanıyorlardı. Hele «tarafsız» 
hiç değillerdi. 

Çünkü: 

— en temel hak ve özgürlükleri çiğnediler, 

— işçi, egmekçi, memur, öğretmen, öğrenci, aydın binlerce yurtseveri zindanlara attılar, kitlesel kıyımlar düzenlediler, : 

— çağdışı işkenceler uyguladılar, ; 

— düşünce ve örgütlenme 
özgürlüğünü ayaklar altına aldilar, 

— kitapları yaktılar, 

— 1961 Anayasa'sını değiştirerek, zaten sınırlı olan demokratik kazanımlara darbe 
indirdiler, 

— yeni anti-demokratik yasalar çıkardılar, 
 — sıkıyönetimsiz sıkıyönetim mahkemelerini kurumlaştırmak için Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri kurdular, 

—hayat pahalılığı en yüksek 
düzeye ulaştı, 

—işçilerin, emekçilerin, çaşan halkın satınalma gücü 
görülmemiş derecede düştü, 

— sendikaların eylem ola- 


nakları kısıtlandı, grevler ya- 


saklanırken, lokavtların sayısı 
arttı. 

12 Mart açık baskı ve şiddet dönemi, uluslararası tekelci sermayeye göbeğinden bağ 
lı olan yerli büyük sermayenin çıkarlarına hizmet etti. 

Amaç işçi sınıfının gelişen 
mücadelesini kırmak, koparmış olduğumuz hakları elimizden almaktı. 

Sınıf uzlaşmacılığını sürdüren Türk-İş yönetici azınlığı, 
Genel Grev kavgasını kundaklamak için bu dönemi fırsat 
bildi. 

Dünyamızda bugün faşist rejimler birer birer yıkılıyor. 

Yunanistan'da askeri cunta 
varlığını ancak 7 yıl sürdürebildi. Portekiz'de Salazar faşizmi, Ordu'daki yurtsever güç 
lerin desteğiyle tarihe gömüldü. Vietnam, Laos, Kamboç'da 
halk cepheleri Amerikan emperyalizmini ve onun yerli 
kukla hükümetlerini dize getirdiler. Angola'da halk iktidari kuruluyor. İspanya'da faşizmin temelleri çatırdıyor. Uluslararası barış ve demokrasi 
güçleri tarafından tecrit edilen Şili faşist cuntası çelişkiler içinde kıvranıyor. 

Ancak tüm bu umut verici 
gelişmeler bizi, faşizmi önemsememeye itmemeli. 


Kapitalist dünyayı saran de- 


rin bunalım ekonomik, top- 


lumsal, siyasal, kültürel, top-. 


lum: yaşamının her kesiminde 
yaygınlaşırken, gerici sermaye iktidarları baskıyı arttırıyorlar. 

Fransa'da grevci işçilerin 
üstüne polis köpekleri gönderiliyor. Federal (o Almanya'da 
göçmen işçilerin örgütlenme 
hakları ve yer değiştirme olanakları kısıtlanıyor. 

Emperyalizme bağımlı olduğundan, bunalım ülkemizi dana çok etkiliyor. 

Kişiliksiz tekelci 
çevreleri, aşırı kârlarına zarar gelmesin diye, sermaye 
birikimini daha da çoğaltmak 
için ücretlerin dondurulmasını istiyorlar. Ücretlerin dondurulmasını, ancak sendikaların 
eylemlerini kısıtlayarak gerçekleştirebileceklerini biliyorlar. Oysa DİSK'in demokratik 
sınıf ve kitle sendikacılığı yaygınlaşıyor. Sömürüyü sınırlandırmanın yanısıra, sömürüyü 
ortadan kaldırma mücadelesi 
yığınsallaşıyor. 


sermaye 


Ordu'yu yeni bir 12 Mart 
macerasına sürükleme plânları yapıyorlar. 

Şiddet eylemlerini kışkırtıyor, faşist zorbaları gençlerin, 
işçilerin üstüne sürüyorlar. En 
yakın örnekleri Tariş ve Seydişehir'dir. 

Uluslararası tekelci sermaye ve onun Türkiye kollarının 
yeni-faşist yöntemlerine karşı 
uyanık olmalıyız. 

Faşizm tehlikesi geçmemiştir. 

12 Mart döneminden ders 
çıkarmayan bazı grupların sorumsuz davranışları bugün de 
faşist güçlere koz vermekte, 
kışkırtmalara alet olmaktadır. 

Hele işçi sınıfı adına ortaya 
çıkıp da, onun devrimci sendikal örgütü DİSK'i parçalamaya. yeltenenler, en baskıcı 
çevrelerin ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey yapmamaktadırlar. 

Yeni 12 Mart'ların önünü 
kesmek ancak tüm ilerici ve 
demokratik güçlerin güç ve 
eylem birliğiyle olur. Yığınsal 
eylem ve direnişlerle olur. 


HARÇSIZ DUVAR 
ÖRÜLÜRMÜ? 


Duvarcılar duvarı nasıl örer. Önce harç kararlar. Harç- 


sız duvar olmaz. Sağlam bir duvar örmek için tuğlaları üst- 


üste koymak yetmez. Tuğlaları birbirine bağlayan harç ol- 


mayınca dokundun mu yıkılır. 

Patronlar sınıfına karşı mücadele edebilmek için işçi sınıfının birliği gerekli. DİSK'e katılmak, Maden-İş'e katılmak meselelerimizin çözümü için yeterii değil. Birlik olmak gerek. Bir sürü arkadaş birliğin kolayca sağlandığını 
sanır. «Birliğiz» demekle birlik olunmaz. Tuğlaları üstüste 

- koymakla duvar örülmez. Nasıl duvar için harç gerekliyse, 
birlik için de bir harç gerek. 

Bizim harcımız ne olacak? İşçi arkadaşları işçi sınıfı 
haline sokacak şey ne? 

Bizim harcımız, yani tek tek tuğlaları (işçileri) birbirine bağlayan ve sağlam bir duvar (işçi sınıfı) örmemizi sağlayan şey işçi sınıfının dünya görüşüdür. Eğer işçi arkadaşların gözünde işçi sınıfının gözlüğü yoksa, birlik zannettiğimiz şey bir hayaldir. Tuğlalar üstüste durmaktadır, ama 
aralarında harç yoktur. Yani ittin mi hemencecik yıkılır. 

O zaman güçlü olabilmek icin önce işyerindeki işçi 
arkadaşların gözüne işçi sınıfının gözlüklerini yerleştirelim. 
Bizi tek tek işçiler olmaktan kurtarıp işçi sınıfı haline sokacak olan harç işçi .sınıfının dünya görüşüdür. İşyerinde 
böyle bir birlik sağlayamazsak patronların dedikodu ve iftira gibi yollarla bizi bölmesi kolay olur. 

Unutmayın. Harçsız duvar yıkılır. 


| 


FAMAK'DA 
SÖZLEŞME 


Safraköy-İST.. XVI. Bölge temsilciliğimize bağlı FA- 
MAK FAB. MAKİNALARI SAN. A.Ş. işyeri ile sendikamız T. Maden-İş arasında bir süreden beri devam eden toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla neticelenmiştir. 

. Varılan anlaşmaya göre sözleşme 1.1.1976 tarihinden 
itibaren iki yıl süre ile yürürlükte kalacaktır. 

Üyelerimizin saat ücretlerine 1.1.1976 tarihinden itibaren seyyanen 450 kuruş, 1.1.1977 tarihinden itibaren de 
seyyanen 475 kuruş zam yapılmıştır. 

Eskiden olmayan ikramiye, imzalanan bu yeni sözleşmeyle her yıl için 2 maaş tutarında belirlenirken üyelerimizin yıllık ücretli izin ödeneği 200 liradan 1150 liraya, 
yakacak parası 250 liradan 1000 liraya, dini bayram harçlıkları 200 liradan 500'er liraya yükseltilmiştir. 

İşyerinde asgari ücret, yasal asgari ücrete 150 kuruş 
ilâve edilecektir. 


Üyelerimizin fazla mesaileri % 70 zamlı, Cumartesi 
ve Pazar günü çalışanların ücretleri % 100 zamlı ödenecektir. Dini bayramların arife günleri tam gün ücretli tatil 
yapacaklardır. 

Diğer Sosyal Yardımlar: 

Evlenme yardımı ve doğum yardımları 250'er liradan 
1000 liraya, üyenin ölümü halinde yakınlarına yapılan yardım 1000 liradan 4.000 liraya, yakınlarının ölümü halinde 
üyeye yapılan yardım 300 liradan 1000 liraya, çocuk zammı ise 20 liradan 50 liraya çıkarılmıştır. 

Daha evvel verilmeyen tahsil yardımı ilk öğrenimde 
olan her bir çocuk için yılda 400 lira, orta öğrenimde olan 
her bir çocuk için yılda 500 — TL. yüksek öğrenimde olan 
her bir çocuk için 600.— TL. olarak belirlenmiştir. Askerlik yardımı da 15 günden 39 günlük yevmiyeleri tutarına 
çıkarılmıştır. 

Yolluklar, otel ve taşıma masrafları hariç olmak üzere günde 100 — TL. belirlenmiş ve yemek yardımı olarak 
günde 1. yıl 12,50 — TL. 2. yıl 15.— TL. tutarında yemek 
ve kahvaltı verilecektir. 

SSK'ya gidiş, dönüş sürelerinde ücret kesilmeyecek 
ve 3 aya kadar tutukluluk hallerinde üyenin iş akitleri fesh 
edilmeyecek. 

Bunların yanı 'sıra çeşitli sosyal haklar sağlayan bu 
toplu iş sözleşmesinden 22 üyemiz istifade edecektir. 


e a vi 


© Safraköy 16. Bölge Temsilciler Kurulu toplantısında 
bölgenin örgütlenme açısından yeni gelişmeleri değerlendirildi. 


AAN 
ERDEMİR'DE 
ÜNİTE (—( 
TEMSİLCİ 
SEÇİMLERİ 
YAPILDI 


Genel Yürütme Kurulumuz 
Ereğli. 9. Bölge Temsilciliğimize bağlı ERDEMİR işyerinde 
Anatüzüğümüz hükümleri gereğince tüm seçimlerin yenilenmesi kararını almıştır. 

Bu karar gereğince 15 Mart 
1976 tarihinden 20 Mart 1976 
tarihine dek, ÜNİTE TEMSİL- 


CİLERİNİN seçimleri yapıla- | 


caktır. ERDEMİR işyerinde 343 
üyemiz Ünite Temsilcisi seçilecektir. 


SAFRAKÖY 
16.BÖLGE 
TEMSİLCİLER 


KURULU 


TOPLANDI 
AM 


Safraköy-İST. 16. Bölge temsilciliğimizin temsilciler kurulu 5 MART 1976 tarihinde bölge temsilcimiz Hanefi OZ- 
TÜRK başkanlığında toplandı. 

Toplantıda bir konuşma yapan Hanefi ÖZTÜRK, kendi 
bölgesindeki son gelişmelere 
değinerek, Dünyada ve Türkiye'deki işçi hareketlerinin bir 
değerlendirmesini yapmış ve 
MC iktidarının işçi haklarını kısıtlamaya yönelik girişimlerini kınamıştır. à 

Gündem gereğince söz alan 
Ahmet GÜNAY ve Sadık ŞA- 
HİN isimli üyelerimiz örgütlenmede işyeri temsilcilerinin 
bölge temsilciliğine yardımcı 
olmaları ile birlikte işyerlerin- 
deki sorunların anında ğozüm- 


lenmesi için-önerilerde bulunmuşlar ve bölge temsilciliğimizce sürekli olarak düzenle- 


nen konferansların devamını” 


istemişlerdir. 


Hanefi ÖZTÜRK, daha sonra - 


FAMAK. işyerinde toplu sözleşmenin bittiğini ve DOKAK- 
'SAN ve MERSE işyerinde uyuşmazlığa (gidildiğini . ve 
ESEM, Oo ELEKTROPAK, İN- 
PRESS, TÜRKELİ işyerinde ise 
toplu sözleşme görüşmelerinin sürdürüldüğünü, ÜNİVER- 
‘SAL ile NET CİVATA işyerinde 
de bügünierde yetki beklediklerini belirtti. 

Safraköy-İST. 16. Bölge temsilciliğimizde 9 Mart 1976 tarihinde bir konferans düzenlenmiştir. 

Üyelerimizin ilgiyle izledikleri DİSK ve MADEN-İŞ'in temel ilke ve hedefleri konulu 
konferans, sendikamız Hukuk 
Müşaviri Müşir Kaya CANPO- 
LAT tarafından verilmiştir. 


- kellerin sömürüsünden kurtulmaları da kolaylaşacaktır. 


İrvem Keskinoğlu 
Eğitim Dairesi Uzmanı 


TOPRAK 
EKMEK 
ÖZGÜRLÜK 


“İŞÇİ SINIFI 
KÖYLÜYE TOPRAK 


VERİLMESİNDEN 
YANADIR 


Kapitalist tekeller köylere gittikçe daha fazla giriyorlar. 

Traktör, gübre satışı, taban fiyatı saptama ve borçlan-. 
dırma yoluyla köylünün elini kolunu gittikçe daha fazla 
bağlıyorlar. Böylece köylüler gittikçe daha yoksullaşıyor. 
lar. Yoksul köylülerin sayısı durmadan artıyor. Bu gün ülkemizdeki 26 milyon köylüden 16 milyonu ya hiç topraksızdır, ya da 5 - 10 dönümlük tarlasıyla geçinmek zorundadır. 

Bu durumda, ülkemizde bir toprak reformu yapılması, 
yani topraksız ve az topraklı köylüye toprak verilmesi kaçınılmaz bir almıştır. Köylünün daha iyi yaşam koşullarına 
kavuşmasının bundan başka çaresi yoktur. Oysa ülkeyi yöneten tekelci kapitalistler, büyük toprak sahipleri ve adamları toprak reformunu engellemek, yozlaştırmak için ellerinden geleni ardlarına koymuyorlar. İlk önceleri, toprak 
reformu tasarısını Meclislerden geçirmemeye kalkıştılar. 
Buna güçleri yetmeyince tasarıyı kırptılar. Daha sonra, bütün Türkiye'de yapılması gereken toprak reformunu yalnız 
Urfa ilinde yapacağız dediler. Sonra Urfa ili de gözlerine 
fazla gözüktü, toprak reformu uygulamasını Urfa'nın tek 
bir ilçesine indirgediler. Bu ilçede de binlerce yoksul köylü ailesi toprak alabilmek için gece-gündüz kuyruklarda 
bekledi ama sonunda sadece 160 aileye toprak verildi. 
Günlerce «Toprak, Toprak» diye bağırışan köylülerle alay 
edildi. Tekelci kapitalistler ve büyük toprak sahipleri bununla da kalmıyorlar. Toprak reformunu köylüye kötü göstermek için yoğun bir şekilde propaganda yapıyorlar. «Toprak reformu demek, elinizde olan 5-10 dönüm tarlanında' 
alınması demektir.» 

«İşçiler herkesin toprağını alacaklar» diyerek köylüleri aldatmaya çalışıyorlar, köylüyü işçiden uzak tutmaya 
çalışıyorlar. 4 f 

Oysa, köylülerin toprak sahibi olmalarını isteyenlerin 
başında işçi sınıfı gelir. Üstelikte işçi sınıfı köylüye sadece toprak verilmesinin yeterli olmadığının farkındadır. 
Toprak reformunun yanısıra köylünün toprağını işleyecek 
araçlara da kavuşmasını, köylünün kooperatiflerde, derneklerde, örgütlenmesini amaçlar. 

Çünkü köylü örgütlendikçe ekonomik bakımdan güçlendikçe işçinin, köylünün, bütün emekçilerin kapitalist te- 


© Safraköy 16. Bölge Temsilciliğimiz her ay temsilcilik 
düzeyinde seri konferanslar düzenlemekte ve üyelerimiz bu konferansları ilgiyle izlemektedirler. 


MADEN-İŞ/sayfa3 


© Levent 6. Bölge Temsilciler Kurulu toplantısında işçi sı- 


u 


nıfına ve devrimcilere yönelik faşist eylemlerle ters 
akımlara karşı mücadelede ne yapılması konusunda gö- 


rüş birliğine varıldı. 


Levent-İST. 6. Bölge temsilciliğimiz temsilciler kurulu 


27 Şubat 1976 tarihinde top- 


lanmıştır. 
Örgüt içi sorunların yanı sıra bölgenin sorunlarının görü- 


karşı girişilen faşist eylemlere karşı ne yapılması konusunda görüş birliğine varılmıştır. 

Toplantıda daha sonra sendikamızın işçi yapı koopera- 


şülüp, : tartışıldığı toplantıda ( tifleri konusuna değinen üye- 
yurt düzeyinde sendikamıza lerimiz, kooperatiflerin yay- 
ELSA i L SME 
a SOZLES 
Levent-İST. VI. Bölge Temsilciliğimize bağlı ELSA 


ELEKTRONİK SAN. ve TİC. AŞ. işyeri ile sendikamız T. 
Maden-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. 
` İmzalanan bu toplu iş sözleşmesi 1.1.1976 - 1.1.1978 
tarihleri arasında yürürlükte kalacaktır. 

Üyelerimizin saat ücretlerine 1. yıl seyyanen brüt 400 
kuruş, 2. yıl seyyanen brüt 400 kuruş zam yapılmıştır.  * 

Haftalık çalışma süresi normal 45 saat olacak olan bu 
işyerinde ücret ödemeleri 48 saat üzerinden yapılacak ve 
işyerinde asgari ücret saatte brüt 650 kuruş olacaktır. 

Sözleşmenin 1. yılında 60 günlük ücretleri tutarında ikramiye, 2. yılında 75 günlük ücretleri tutarında ikramiye alacak olan üyelerimizin normal fazla mesaileri % 60 zamlı 
Cumartesi, Pazar ve genel tatil günleri çalışanların % 100 
zamlı ödenecektir. 


Yıllık ücretli izin ödeneği brüt 1250.— TL. ve kıdem 
tazminatları 30 gün olan üyelerin dini bayramların arife 
günleri tam gün ücretli tatil yapacaklardır. 

Sosyal Yardımlar: 

Evlenme yardımı 1.000.— TL., doğum yardımı, 800.— 
TL., üyenin ölümü halinde yakınlarına 5.000.— TL., yakınlarının ölümü halinde üyeye 1.000.— TL., ölüm yardımı ve ay- 
da 50— TL., çocuk zammı yapılacak, askere giden üyelere 1 maaşları tutarında askerlik yardımı, brüt 1250.— TL; 
yakacak yardımı ve dini bayramlarda 500'er TL., bayram ikramiyesi verilecektir. f 

Tam çalışılan günlerde üyeye bir öğün doyurucu ve kaliteli yemek verilecek, ramazan ayında yemek yemeyen üyeye brüt 15.— TL., yemek ücreti verilecek ve iş kazasi veya hastalık sebebiyle sosyal sigortalar kurumunca verilen 
bir defada 5 gün veya daha fazla istirahat alan üyelerin kurumca verilmeyen ilk iki günün tam ücreti işverence ödenecektir. 


LEVENT 6. BÖLGE TEMSİLCİLGİLER KURULU 


TOPLANDI. 


gınlaştırılmasını istemişlerdir. 

Bölge temsilciliğimizden yapılan açıklamaya göre ELSA 
işyerinde toplu sözleşme im- 


zalanmış, ETAP, SUMAK ve : 


T.O.T. işyerlerinde ise toplu 
sözleşme görüşmeleri . sürdürülmektedir. Yine aynı bölgede kurulu MAKSAN, TEKAR 


TEKSİN, TATKO ve GÖKSOY. 
işyerlerinde uyuşmazlığa gi- 


dilmiştir. 

BOTEL, POLİMETAL, ÇUHA- 
DAROĞLU, VE-GA TELEVİZ- 
YON, MESAN ve TÜRBOSAN 
işyerlerinde ise yetki beklenmektedir. Yetkisi alınan ME- 
TAL KAPAK ve DAĞDEVİREN 
işyerlerinde ise yakında toplu 
sözleşme görüşmelerine başlanacaktır. 


SİLAHTAR 
14.BÖLGE 
LOKAL 
KONGRELERİ 
YAPILDI 


Silahtarağa 14. Bölge temsilciliğimizde yapılan açıkla- 


maya göre, bölgede sürdürü- 


len örgütlenme çalışmaları 
sonucunda her geçen gün saflarımıza yeni katılmalar olmaktadır. o 

Son olarak bölgemiz sınırları içinde kurulu ÇELİKÇİLİK 
SAN.'da sürdürülen örgütlenme çalışmaları tamamlanmıştır. Bu işyerinde yetki alan 
sendikamız, toplu sözleşme 
görüşmelerini sürdürmekte- 
dir. 

Bölgemize bağlı CEM TİCA- 
RET ve UYAR VİDA işyerle. 
rinde çalışan üyelerimiz adı 
na da toplu sözleşme görüşmeleri sürdürülmektedir. Bu- 
nun yanısıra GALVANİZ END. 
ve SELAHATTİN DÖNGER işyerlerinde bir süredir sürdürülen toplu. sözleşme görüşmeleri de anlaşmayla sonuçlanmıştır. 

Silahtarağa-İST. 14. bölge 
temsilciliğimize bağlı çeşitli 
işyerlerinde lokal kongreleri 
yapılmaktadır. Bunlardan 3444 
no.lu SUNGURLAR lokal kongresi 6 Mart 1976 tarihinde yapılmıştır. 

Bölgemize bağlı 3445 No'lu 
ELEKTROMETAL, 3424 No'lu 
DEMAŞ, HALICIOĞLU, TEL Çİ- 
Vİ, BAKIR LEVHA, UYAR VİDA 
ve KISMET FERMUAR 3417 
No'lu BEKOTEKNİK, 3470 No 
lu KARDEMİR, ÇELİKÇİLİK 
SAN., KAYADÖKÜM ve GAL- 
VANİZ END., işyerlerinin lokal kongreleride 14'Mart 1976 
tarihinde yapılmıştır. BÖLGE 
TEMSİLCİLİK KONSEYİ ise 11 
Nisan 1976 tarihinde yapılacaktır. 

14. Bölge temsilciliğimiz için sendikamızca yaptırılmak- 
ta olan temsilcilik binasının 
yapım çalışmaları sürdürülmektedir. 


EKONOMİ Şi 
VERGİ ÇEŞİTLERİ 


Vergiler, vasıtalı vergiler ve vasıtasız vergiler olarak | 


ikiye ayrılır. 

Vasıtasız vergiler elde edilen gelir üzerinden kesilen 
vergilerdir. Örneğin gelir vergisi, yani ücret alan işçinin, 
kâr eden patronun verdikleri vergiler vasıtasız bir vergi- 
'dir. 

Vasıtalı vergiler ise satınalınan mallar aracılığıyla ödenen vergilerdir. Örneğin sigara, çay, kibrit, şeker alirken 
| ödenen vergiler gibi. Bu malları satınalan kişilerin, bu mallara ödedikleri fiyatın bir kısmı vergi olarak alınmaktadır. 

Vasıtalı vergiler gizli bir vergi gibidir. Ücdretimizden, 
maaşımızdan vergi kesildiğini biliriz ama pek çok insan 
çay, şeker, sigara, kibrit satınalırken bir miktar vergi &dediğinin farkında değildir. 

«Herkes kazancı oranında devlet harcamalarına katkı- 


da bulunmalıdır, yani çok kazanandan çok, az kazanandan | 


| az vergi alınmalıdır» denir. Ama Türkiye'deki vergi uygulaması böyle değildir. 


Yukarıda sayılan iki çeşit vergiden sadece vasıtasız |. 


vergiler kazancı ölçü olarak alırlar. Ama vasıtalı vergiler 
satın alınan bazı mal ve hizmetlerden alındığı için, o mal- 


ları kullanan insanların kazançlarına bakılmaksızın, o mal-| - 


ları kullanan bütün insanlardan aynı miktarlarda alınır. Bir 
paket sigara alan bir milyoner de, bir paket sigara alan 
asgari ücretli bir işçi de aynı miktarda vergi verir. Yani 
bu vergi (vasıtalı vergi), vasıtasız vergilerden daha adaletsizdir.. Vasıtasız vergiler çok adil olmasalar bile hiç olmazsa daha fazla gelir elde edenlerden daha çok vergi 
kesilmesi esasına göre düzenlenirler. Ama vasıtalı vergiler böyle değildir. Kazançlarını hiç hesaba katmadan belli 
malları kullanan herkesten aynı miktarda kesilirler. Bu yüzden vasıtalı vergiler, vasıtasız vergilerden daha adaletsiz, 
emekçilerden alınan vergileri artırıcı bir özellik gösterirler. ; 

Türkiye'de toplam vergilerin ne kadarının vasıtalı vergi, ne kadarının vasıtasız vergi olduğuna bakılacak olursa 
görülür ki daha adaletsiz olan vasıtalı vergiler toplamı vasıtasız vergiler toplamından yüksektir. Son yıllarda Türki- 


ye'de toplanan vergilerin % 37'lik bir kısmını gelir vergi- | 


leri yani vasıtasız vergiler oluştururken, % 63'lük bir kismını vasıtalı vergiler oluşturmuştur. Yani Türkiye'de toplanan vergiler içinde daha adaletsiz olan vasıtalı vergiler, 
vasıtasız vergilerden daha büyük bir paya sahiptir. Bu durum ücret ve maaş geliriyle geçinen emekçiler aleyhine, 
kâr geliri elde eden sermaye sahiplri lehine bir durumdur. 

Türkiye'de toplam vergilerin büyük bir kısmı vasıtalı 
vergilerden oluştuğu için ve toplam ödenen gelir vergilerinin çoğu ücretli ve maaşlıların ödedikleri vergiler olduğu 
için az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmıyor, 


tersi oluyor demektir. Türkiye'de az kazanandan çok, çok“ 


kazanandan az vergi alınıyor demektir. 

Kapitalist ülkelerde, üretim esnasında meydana gelen 
esas sömürü yetmiyormuş gibi işçiler ve genel olarak tüm 
emekçiler bir de vergi mekanizması ile sömürülüyorlar. 

— Toplanan vergilerin çok büyük bir kısmı emekçilerden alınıyor. Az kazanandan çok, çok kazanandan az 
vergi alınıyor 


— Toplanan vergilerle elde edilen gelirler sermaye 


sahiplerinin çıkarlarına uygun olarak harcanıyor. 


© Resimde yapım çalışmaları yakında! bitirilecek olan Si- 


lâhtarağa 14. Bölge Temsilcilik binası görülmektedir. 


